
Lieve kinderen van de Aaigemse Berg, 

 

Jullie weten dat ik deze dagen heel veel werk heb. Ik heb 
samen met Zwarte Piet elk jaar de handen vol om alles goed 
voor te bereiden. 

Al verschillende jaren worden Piet en ik in jullie wijk zo 
sympathiek ontvangen dat we tijd maken om overdag een 
persoonlijk bezoekje te brengen. 

Toen ik contact nam met die toffe mensen die me elk jaar 
weer uitnodigen op jullie Berg, lieten ze me weten dat ik dit 
jaar overdag niet mag langskomen wegens corona. 

Dit was wel even slikken voor ons. Ook voor de 
organisatoren, want ze hadden speciaal een leuk 
tekeningetje gemaakt voor het bezoek van dit jaar. Het is zo 
mooi dat ik het heb overgenomen op mijn brief naar jullie. 

Jammer genoeg moet ik dus deze keer terug 's nachts een 
bezoekje brengen, daarom dat ik deze brief toch nog vlug 

kom bezorgen. 

Hopelijk mag ik de volgende keer opnieuw overdag 
langskomen. 

 

Tot volgend jaar, 

 

Sinterklaas 
(bij jullie laat ik me graag Sinttembeirg noemen) 

en Zwarte Piet 

 

 


